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Leesrooster 2013 - 04 1 tot en met 30 april 2013 
Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. 

 

maandag 1 apr. Romeinen 4:25 

Hij ‘werd overgegeven om onze krenkingen en opgewekt om onze rechtvaardiging …’ 
Het woordje ‘om’ kun je vervangen door ‘vanwege’; dan krijgt het een nog diepere bete-
kenis. Hij werd opgewekt, omdat onze rechtvaardiging een feit was!  
Ook dat is de blijde boodschap van Pasen! 

dinsdag 2 apr. 1 Corinthiërs 15:1-4 

‘Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestor-
ven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften en dat Hij begraven is, en dat 
Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften …’ 
Dit is wat Paulus overlevert: het evangelie begint met de dood van Christus, het eindpunt 
van Zijn aardse leven. Dat is het begin bij Paulus, die de diepe geestelijke betekenis van 
de opwekking van Christus uit de doden laat zien. 

woensdag 3 apr. 1 Corinthiërs 15:12-14 

Paulus redeneert logisch: als er geen opstanding van doden meer is, dan is alles zinloos 
geworden, de prediking en het geloof zijn dan inhoudsloos. Maar: Christus is opgewekt! 
Dat straalt over ons leven en over allen die ons lief zijn! 

donderdag 4 apr. 1 Corinthiërs 15:15-20 

De prediking van Paulus stelt Christus centraal; het draait om Hem. Alleen wat Hij ge-
daan heeft en doet is beslissend voor de mens. Het draait uit op de volle oogst, want de 
Eersteling Christus is er al! 
Laten wij God danken! 

vrijdag 5 apr. 1 Corinthiërs 15:20-22 

Christus als Eersteling. In Adam sterven allen; in Christus worden allen levendgemaakt. 
Dood door Adam; opstanding uit de dood door Christus. Het stervensproces zit in allen 
vanaf Adam; na de levendmaking zit het levensproces in allen vanaf Christus. Het draait 
om Adam en Christus. Daarin is heel de mensheid begrepen! 
Dít is evangelie! Goed nieuws om blij van te blijven! 

zaterdag 6 apr. 1 Corinthiërs 15:23-26 

De rangorde is duidelijk: 
1. Christus Zelf, 
2. Die van Christus zijn in Zijn aanwezigheid (parousia), 
3. Het einde: de rest van de mensheid. Dat zal gebeuren als de (tweede) dood als laatste 
vijand buiten werking gesteld zal worden. 
Wat een ongelooflijk uitzicht geeft dit bijzondere gedeelte uit de Schrift ons! 

zondag 7 apr. 1 Corinthiërs 15:27,28 

Het woord ‘onderwerpen’ in NBG51 is fout. Het gaat om onderschikken. Daar zit iets 
‘vrijwilligs’, iets ‘van binnen uit’ in. Als al de schepselen in de hemelen en op de aarde 
zich onder Christus hebben geschikt, dan zal de Zoon Zich ook aan de Vader onderschik-
ken. God zal zijn: alles in allen. 

maandag 8 apr. 1 Corinthiërs 15:35-42a 

Paulus illustreert de opstanding en het opstandingslichaam aan de hand van wat in deze 
oude schepping al in de natuur te zien is. Het eenvoudige voorbeeld van een graankorrel 
toont een diepe, geestelijke waarheid: de korrel valt in de aarde en sterft. Maar kijk eens 
wat er uit komt! Het oude, aardse lichaam wordt gezaaid en kijk eens wat er in de op-
standing bij de bazuin van God uit komt! 
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dinsdag 9 apr. 1 Corinthiërs 15:42-44 

Het ongelooflijke geestelijke nieuwe lichaam, dat wij ontvangen in de opstanding bij de 
bazuin van God, zal al onze verwachtingen vér overtreffen. 
In de volgende brief aan de Corinthiërs wordt het ‘een gebouw uit God’ genoemd. 
Paulus illustreert het aan de hand van wat wij zien in de nacht: allerlei sterren die ver-
schillen in lichtglans, in heerlijkheid. Zó is het ook in de opstanding! 

woensdag 10 apr. 1 Corinthiërs 15:45-49 

Wij zullen het beeld van de Hemelse dragen! 
Paulus was 3 dagen blind van de heerlijkheid die hij zag. Zo’n enorme uitstraling van 
licht. Het is bijna niet voor te stellen dat ook wij zo zullen zijn. We zien het niet, maar 
leven nu in de grote verwachting van wat Hij gaat geven. 
Dank Hem ervoor! 

donderdag 11 apr. 1 Corinthiërs 15:50-58 

Wat een heerlijkheid wacht ons. Onsterfelijkheid geeft Hij ons bij de bazuin van God. 
Het is niet alleen opstanding; het is ook ontvangen van onsterfelijkheid. Dat is waar de 
mens naar zoekt. Oneindig leven. God zal het geven en Hij spoort ons aan te allen tijde 
overvloedig te zijn in Zijn werk! 

vrijdag 12 apr. 2 Corinthiërs 5:1-5 

De vergelijking is hier tussen een aardse tent, die per definitie een tijdelijke woning is, en 
het gebouw uit God in de hemel. Dat is een voorbeeld om de twee verschillende lichamen 
te typeren. Het oude is aards, het nieuwe is hemels. Het oude is tijdelijk, het nieuwe is 
definitief blijvend. In deze oude tent nu hebben wij Gods geest ontvangen als waarborg: 
we zijn rijk! 

zaterdag 13 apr. 2 Corinthiërs 5:6-10 

Een machtig uitzicht, een verwachting die alles gaat overtreffen. We zullen bij de bema, 
het erepodium, staan en daar ontvangen wat wij door het (aardse) lichaam hebben ver-
richt, hetzij goed, hetzij kwaad. Dan zullen wij allemaal lof van God hebben! Wij stellen 
er daarom een eer in, Hem welgevallig te zijn. 

zondag 14 apr. Romeinen 6:1-4 

Hier wordt duidelijk, wat een enorme kracht de opstandingskracht van Christus is. Ook 
wij zijn in Hem (Christus) opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En net zoals Hij 
nu volkomen in een nieuw leven wandelt, zullen ook wij in nieuwheid van leven wande-
len. Nu al, hier op aarde. Onder Zijn genade! 

maandag 15 apr. Romeinen 6:5-11 

De gelaatstrekken van de nieuwe mensheid komen steeds sterker naar voren als we ver-
der lezen in Romeinen 6. Zoals Christus nu leeft voor God, zo ook wij. Christus heeft ons 
volledig vrij gemaakt van alle banden die ons aan de aarde bonden. Zo kunnen wij in 
volle vrijheid en vrijmoedigheid Hém dienen en eren! 

dinsdag 16 apr. Efeziërs 4:1-3 

‘… je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede …’, en: ‘… 
met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, geduld elkaar verdragend in lief-
de …’ gaan over waardige wandel op de plaats waar Hij je neerzet. 
Vader, dat ik mag zijn tot Uw eer! 

woensdag 17 apr. Efeziërs 4:4-6 

‘… één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van 
jullie roeping; één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die is op 
allen en door allen en in allen.’ In deze verzen staat wat jij en ik, wat wij geloven! Zó ziet 
de eenheid van de geest eruit! Niet wat wij moeten, maar wat Hij geeft! 
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donderdag  18 apr. Efeziërs 4:7-16 

Het gaat in deze verzen om wat God geeft, waarmee Hij je toerust om te dienen en op-
gebouwd te worden. Het gaat ook vandaag om toegroeien in liefde naar Hem. Als die 
liefde je bepaalt, merkt de ander, die God naast je zet, dat! 

vrijdag 19 apr. Efeziërs 4:17-24 

Hoe een gelovige wandelt – d.i.: de oude mens afleggend, de nieuwe mens aandoend, 
want je hebt Christus leren kennen: de geest van je denken wordt vernieuwd. 
Vader, ook vandaag mag ik leven van Uw liefde.  

zaterdag 20 apr. Efeziërs 4:25-30 

Hoe gaan wij met elkaar om? Paulus wijst ons op ons spreken, beseffend dat we leden 
zijn van elkaar. ‘Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis, geeft ook geen plaats 
aan de Tegenwerker.’ God heeft recht op je hart, Hij is de bron van alles wat je nodig 
hebt. Tot opbouw zijn en tot Uw eer, Vader!, mag dat vandaag me richten! 

zondag 21 apr. Efeziërs 4:31 

‘Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden 
weggenomen, tezamen met al het kwade.’ – Als er sprake is van ruzie, bitterheid, gram-
schap, toorn en bedorven woorden, wat heb je dan nodig? Open je hart en leg het te 
luisteren bij Zijn hart, bij wat God zegt! 

maandag 22 apr. Kolossenzen 3:8 + 3:19 

‘Maar nú, legt ook júllie dit alles af: toorn, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en 
vuile taal uit jullie mond.’ Als kleding die je niet past en die je uittrekt, zijn de zaken die 
de apostel hier opnoemt. In hoofdstuk 3:19 zegt Paulus, hoe dat ‘afleggen’ in de praktijk 
uitwerkt: ‘Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet bitter tegen haar.’ D.i.: tegenover 
degene die God naast je zet. 

dinsdag 23 apr. Efeziërs 4:32 

‘Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook 
God in Christus júllie genade schenkt.’ Zie je wat er staat? ‘wordt’ – het is een worden, je 
zit midden in een proces. Je hebt Hem zo nodig om te groeien, om tot eer van Hem te 
leven. Van binnenuit is er het verlangen van hem te willen zijn! De uitwerking van dit 
vers bepaalt je houding. Elkaar, elk de ander, genade schenkend! 

woensdag 24 apr. Efeziërs 4:31-32 

Deze verzen las je eerder. In vers 31 herkende je, wat zomaar gebeuren kan, als je je 
oren te luisteren legt bij mensen i.p.v. bij Vader. Vers 32 zet je met beide benen op wat 
Hij zegt, houdt je tegen Gods hart. 

donderdag 25 apr. 2 Corinthiërs 5:19 

Wat wij horen, krijgt gestalte in ons, in jou en in mij. Je hoort in Efeziërs 1:7 ‘In Hem 
hebben wij de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van Zijn 
genade’ – en dat werk uit: ‘… dat Hij in ons het woord van de verzoening plaatst’ [2 Co-
rinthiërs 5:19]. Dat is niet: fijn dat ik verzoend ben, maar: verzoend om verzoenlijk te 
zijn. Zó willen wij het vandaag in alles van Hem verwachten.

vrijdag 26 apr. Filippenzen 1:6 

‘… hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien 
zal tot aan de dag van Jezus Christus.’ Je hoeft niet, nooit te twijfelen aan de trouw van 
Hem! ‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’ [1 Thessalonicenzen 5:24].Wat Hij 
in jou begonnen is, maakt Hij af. Met jou, met mij, met allen die Hij naast en om je heen 
zet, met de gelovigen, met Israël, uiteindelijk met elk schepsel! Hij houdt van je, Hij is 
onvoorwaardelijk met je verbonden! 
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zaterdag 27 apr. 2 Timotheus 1:12 

‘Om die reden lijd ik dit ook, maar ik ben niet beschaamd, want ik weet Wie ik geloofd 
heb en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is het mij toevertrouwde te bewaken 
tot die dag.’ Dan wil je de zaken toch niet naar je hand zetten, maar kijk je vragend op 
naar Hem. Hoe mag ik vandaag leven tot Uw eer? Ik wil het van U verwachten! 

zondag 28 apr. Romeinen 3:23-24 

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods, en worden om niet ge-
rechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’ Zo bijzonder om de-
ze verzen te lezen en te begrijpen: om niet – ik kan er niets voor doen; gerechtvaardigd 
– dat Hij bewerkte in het verleden; uit Zijn genade – Vader, ik wil dit woord vandaag en 
morgen weer spellen, begrijpen en leven – tot Uw eer! U betoont mij genade; en ik mag 
degene die U naast me zet genade betonen! 

maandag 29 apr. Romeinen 16:20 

‘De genade van onze Here Jezus Christus zij met u!’ Bijna aan het einde van de brief 
klinkt nog eens de genade, dat is: wat God geeft en hoe Hij naar jou en mij kijkt! Niet: 
het komt wel goed, maar: weet wat je gehoord hebt en reken daarop, leef daarvan! Je 
mag rekenen met Zijn onbegrensde liefde. Je mag zeggen: ik ben een geliefd kind! Dat 
mag je zeggen samen met degenen naast wie Hij je zet. 

dinsdag 30 apr. 1 Timotheus 1:2 

‘Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’ Zo begint de 
brief aan Timotheus. God betoont genade. Bij Hem is geen sprake van moeten, van 
dwang of zo, maar van: ruimte, liefde, verbondenheid! God geeft je ruimte om te groeien 
in de liefde! Wat bijzonder, wat een wonder dat genade uitwerkt in betrokkenheid met je 
hele hart bij de ander! Wetend van Zijn betrokkenheid bij die ander, bij jou! 


